
Chantal: 
Voor ik vertrek wil ik graag Chantal de Beule naar voren roepen. 
Beste Chantal dit jaar ben je al weer 25 jaar penningmeester van judovereniging Clinge en dat feit wil 
de vereniging niet zomaar voorbij laten gaan. 
Chantal jij bent niet alleen penningmeester maar ook achter de bar ben jij altijd actief. Dit tijdens het 
paastoernooi, clubkampioenschappen en zoals nu als ik op bezoek kom. 
Ook tijdens het kamp sta jij je mannetje in de keuken en zorgt ervoor dat iedereen op tijd zijn eten en 
drinken krijgt. 
Kortom een duizendpoot die altijd klaar staat voor de vereniging. 
Als dank hiervoor heb ik deze envelop waarmee je lekker uit eten kan gaan en de voorzitter wil je 
graag deze bos bloemen overhandigen. 
Chantal nogmaals bedankt voor je jarenlange inzet voor judovereniging Clinge, applaus graag. 

 


